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LUCAS 1 : 39-45 
 
Mensen die samen optrekken. Vandaag gaat het om de voortzetting van de 
ontmoeting tussen de bode Gabriël en Maria in de ontmoeting van Maria en 
Elisabeth. 
Twee vrouwen ontmoeten elkaar. En het woord dat bij die ontmoeting hoort, is het 
woord “groet”. Het is het woord waarmee Gabriël bij Maria binnenkomt : “Gegroet 
Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je”. En het klinkt opnieuw in de lezing van 
vandaag : Maria (be)groette Elisabeth. 
De Geest van God openbaart zich in het gesprek met de ander. Zij overstijgt 
mensen, zodat zij worden uitgetild boven de oppervlakte. Die mensen zeggen dan 
ongehoorde dingen, omdat die in hun hart zijn gelegd. 
En diezelfde Geest zet mensen ook in beweging. Maria gaat, lezen we, in grote 
haast, Elisabeth spreekt profetische taal, en zij beginnen met elkaar a.h.w. op 
verhoogde toon, je kunt zeggen “met andere tong” te spreken, zodat zij zelfs samen 
gaan zingen : “De Heer heeft grote dingen aan ons gedaan”. Het Woord van God 
wordt een woord tussen mensen. 
Maar de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth gaat ook nog in ander opzicht 
zwanger van betekenis. Het is immers ook de ontmoeting tussen de zonen die zij 
zullen baren – tussen Johannes, de belichaming van de verwachting en tussen 
Jezus, de belichaming van de verlossing.  
De één niet zonder de ander : de komst van Jezus – in wie God zelf zijn volk 
tegemoet komt – niet zonder een Johannes die het volk oproept van zijn kant God 
tegemoet te komen. En ook hier blijft het de vraag, wie er nu voorgaat, wie nu volgt.  
In heel dit Bijbelgedeelte is er ook sprake van “vorming” en dat woord verbindt ons 
met het gedicht van J.W. Schulte Nordholt dat ook “vorming” heet. In de woorden van 
de dichter is vorming een geheimzinnig proces dat zich niet alleen in Maria en in 
Elizabeth afspeelt, maar eigenlijk in ieder mens. Ook vindt dat proces plaats als wij in 
de grote ruimte van een kerk vertoeven of voor ons uit een vrome wens fluisteren of 
als wij een ander mens liefhebben of in het gesprek met de ander. Steeds worden wij 
in ons leven verder gevormd, steeds zijn er subtiele veranderingen op ons 
levenspad, steeds gaan wij meer gevormd verder op onze boeiende levensweg. 
Daarom : Ga mee, trek met ons mee deze zondagen van de Advent, naar het feest 
van Kerstmis toe.                                                        AMEN. 

 
 
Vesper 10 december 2023 

 

Het jaar thema voor de PG Noordwijk is : Ga mee 

De rode draad voor de vespers zijn verhalen van mensen die samen optrekken. 

Voor december is dat : de reis van Maria naar Elizabeth en hun ontmoeting, uitmondend in 

het Magnificat dat later gezongen wordt. 

 

Openings hymne: Lied 739 

Psalmen  80 

   27a 



Avondlied:  267 

 

Lezing:  Lucas 1:35-45 

 

 

Er is voor deze vesperserie weer gekozen voor gedichten. 

Voor december : 

 

10 december 2023: Lucas 1:39-45 

 

VORMING 

Hoe zo'n proces verloopt? Een vreemd verzinsel 

van oude volken neemt gestalte aan, 

een witte bloei vormt zich tot vruchtbeginsel, 

in stilte zal zijn heerlijkheid ontstaan, 

hij schept zichzelf met schoonheid aangedaan. 
 

Zo als een mens miraculeus verschijnt  

uit de gespitste lippen van een lied, 

onder een fijn penseel dat hem omlijnt, 

in de gedachten van een groots verschiet, 
 

zo wordt een mens een god in beeld en taal 

en in de ruimten van een kathedraal 

en in het fluistren van een vrome wens 

en in de liefde van een medemens. 
 

J.W. Schulte Nordholt (1920-1995), Verzamelde Gedichten 

 

 


