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Preek over Marcus 5:21-43 (en Genesis 2:4b-7)
Gehouden op de 2e zondag van de zomer, 29 juni 2025, in de Buurtkerk te Noordwijk aan Zee

Gemeente van Christus,

Onlangs betaalde iemand bij een veiling 14.0005. Niet voor een mooi schilderij of een ander kunstwerk. Nee, dit
bedrag ging over de toonbank voor, geen grap, een uitgespuugde kauwgom. Let wel, deze specifieke kauwgom
werd door Taylor Swift uitgespuugd, een celebrity, een beroemde popzangeres. Ik las dit bericht en kreeg mede-
lijlden met haar. Hoezeer moet zij wel niet in de schijnwerpers staan, dat zelfs een kauwgom die ze uitspuugt
meteen wordt opgeraapt om duur verkocht te worden! ledereen herkent haar, zodra zij het huis verlaat zijn
camera’s op haar gericht en wordt zij opgeslokt door een mensenmassa die van alles en nog wat van haar wil.
Maar goed, uiteraard zijn er mensen die dit in-het-middelpunt-staan zo leuk vinden, dat ze er een carriére van
maken. En qua inkomen staat daar natuurlijk ook wel wat tegenover...

Jezus was bescheidener van aard, vaak lezen wij in de evangelién, dat hij de massa’s ontwijkt of zich ervan terug-
trekt. Zeker had hij publiek nodig voor zijn goede boodschap maar puur voor de kijkcijfers deed hij het niet. En
toch, hij kan er weinig aan doen, zijn boodschap verspreidt zich sneller dan hij kan reizen en zodra hij de boot
uitstapt, lazen wij net, “verzamelde zich een grote menigte bij hem”.

Alhoewel, goed bekeken is het nog maar de vraag, of deze menigte echt op Jezus afkomt. Want al in de volgende
zin lezen wij dat Jairus, de leider van de plaatselijke synagoge, deel uitmaakt van die menigte. Alleen de ouderen
onder ons kunnen weten nog wat dat betekent. De voorzitter van de synagoge, dat was toen iemand als de
plaatselijke predikant ongeveer 60 jaar geleden. In zijn dorp of stad was Jairus een soort celebrity, een persoon
met aanzien en bekendheid, maar vooral ook een persoon waar velen toch wel graag het fijne van zouden willen
weten — zeker als hij naar het strand gaat, waar zo’n hoogwaardig iemand normaal gesproken niets te zoeken
heeft. En nog meer natuurlijk als hij, de religieuze autoriteit van de stad, de hulp wil inwinnen van zo’n rondtrek-
kende prediker met lange haren en ongewassen kleren. Jairus is namelijk ten einde raad: zijn lief, klein dochter-
tje, zijn enig kind, is doodziek. Hij is zelfs zo door vertwijfeling vervuld, dat hij alle pretenties laat varen en zijn
reputatie op het spel zet, door voor Jezus op de grond neer te vallen — eigenlijk hoor je dat als synagogeleider
enkel voor God te doen. Jezus aarzelt niet en gaat met hem mee, natuurlijk met de grote menigte op sleeptouw
en om hen heen — ook toen waren de mensen niet alleen naar de celebrities zelf nieuwsgierig, maar ook naar
hun gezinnen. De ziekte van Jairus’ dochtertje was natuurlijk al dagen hét nieuwsitem van het dorp!

Vervolgens krijgen wij een heel ander perspectief opgediend wat grote menigten betreft: mensenmassa’s zijn
uitstekende onderduikplekken voor mensen die liever incognito willen blijven. Zoals die naamloze vrouw die
Jezus’ bovenkleed stiekem aanraakt om van haar vreselijke ziekte te genezen. Al twaalf jaar lang lijdt zij aan
hardnekkige bloedvloeiingen. Niet voor te stellen. 12 jaar lang is zij volgens de joodse traditie al onrein. Vrouwen
die onrein zijn, mogen aan feesten noch rituelen deelnemen, zijn niet welkom in de synagoge en mogen niet
aangeraakt worden door mannen. Al 12 jaar lang bepaalt deze ziekte haar leven: 12 jaar lang geen vrijheid om te
gaan waar zij wil of om in contact te komen met wie zij wil, 12 jaar lang geen vrijheid om rustig adem te halen en
het leven te leven waarvoor zij bedoeld is. Mensen zien haar liever gaan dan komen. En natuurlijk kent iedereen
haar, alleen al om bij haar uit de buurt te blijven, om niet ook zelf onrein te worden. Een mensenmassa is haar
enige mogelijkheid om dichtbij Jezus te komen. Want net als voor Jairus is Jezus haar allerlaatste hoop.

Met de drukte om haar heen kan zij Jezus moeilijk aanspreken, zij wil niet gezien, niet herkend worden. Het eni-
ge wat ze kan doen, is hem aanraken, maar meer dan zijn bovenkleed durft zij niet, zij is bang dat hij haar op-
merkt. Maar op zijn manier voelt Jezus, ondanks getrek en geduw, wel dat hij werd aangeraakt. Hij wil zien en
weten wie hij daarnet heeft geholpen, de naamloze vrouw moest zich bekend maken. Ze mocht niet verborgen
blijven in de massa. Jezus wil de stiekeme aanraking veranderen in een echte ontmoeting, tot woorden van
troost, tot woorden vol genezing. Jezus wil haar, de onaanzienlijke, zien en haar verhaal horen. Hij wil haar zijn
zegen geven. Ze mag worden wie ze bedoeld was: een vrije vrouw, een beminde vrouw, een vrouw in de ge-
meenschap van het volk van Israél, een kind van God.

Die hele tijd stond natuurlijk Jairus vertwijfeld aan Jezus’ mouw te trekken: Kom op, wij moeten vlug naar mijn
dochtertje! Hij heeft haast, ook de situatie van zijn dochter is schrikbarend, haar leven wordt door de dood be-
dreigd. Het is of Marcus in zijn evangelieverhaal ons met deze twee vrouwen de gehele lijdende mens in Israél
wil voorstellen. Het uit twaalf stammen bestaande Israél krijgt gestalte in deze twee vrouwen, die alle twee iets
hebben met het getal twaalf. En de rode draad door een groot deel van de geschiedenis van Israél is eveneens
de rode draad door het leven van deze twee vrouwen: Hun leven wordt bedreigd, hun vrijheid beperkt. Ze wor-
den in een rol gedrukt, bespottelijk gemaakt en in hun kwetsbaarheid zelfs uitgebuit. Zelfs de leerlingen van Je-
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zus zijn niet in de zieke vrouw geinteresseerd, tegen Jezus zeggen ze: “maak je niet druk, het is toch niet belang-
rijk wie jou heeft aangeraakt.” En ook het dochtertje van Jairus wordt door haar omgeving uiterst snel opgege-
ven. ‘Het heeft toch geen zin meer’, wordt tegen de vader gezegd.

We komen hier dichter bij het geheim waar in dit verhaal de dood voor zou kunnen staan. Want kijk: Ook de
tweede vrouw, het dochtertje van Jairus krijgt geen eigen naam, geen eigen persoonlijkheid, geen eigen leven,
geen vrijheid. Ze is tenslotte het dochtertje van de synagogevoorzitter die iedereen kent. Overal waar ze komt,
zal ze zo genoemd worden: het dochtertje van Jairus. Terwijl zij inmiddels volwassen is, met 12 mocht je toen
namelijk trouwen, had je jouw bat mitswa ondergaan en was je letterlijk niet meer dochter van je vader, maar
“bat mitswa”, wat “dochter van de wet” betekent. En toch, Jairus kan haar niet loslaten. Hij wil en kan nog niet
onder ogen zien dat zijn meisje groot is geworden. Dat ze op het punt staat om een eigen leven te gaan leiden.
Nee, hij is bang, hij wil haar beschermen tegen de boze buitenwereld. Hij is bang dat ze het niet alleen zal red-
den, dat ze verkeerde keuzes gaat maken, andere keuzes dan hij. Daarom blijft hij haar mijn dochtertje noemen
— hij houdt haar klein en spreekt van haar als een eigendom. Hoe zou zij, die naamloze dochter, dit hebben ge-
vonden? Zij is de dochter van dé religieuze leider, dé celebrity van de stad en moet altijd op haar tenen lopen
om de goede naam van vader niet te schande te zetten. Hoe snel gaan de roddels niet? “Moet je nou horen, wat
het dochtertje van Jairus gedaan heeft?” Zou zij onder deze omstandigheden haar eigen leven kunnen leiden,
het leven dat God voor haar in petto had? Zou jij je in haar plaats vrij hebben gevoeld? Met genoeg ruimte om je
te ontvouwen en adem te kunnen halen?

Ik kan me voorstellen, dat zij haar leven verstikkend vond en dat zij daarom haar heil zoekt in de wereld van sla-
pen, dromen en van de dood. Zij kan niet vrij adem halen en houdt daarom ermee op. Ons leven, dat hoorden
wij in de lezing uit Genesis, ligt fundamenteel in onze adem. Of moet ik zeggen: in Gods adem? Wij lazen hoe
God de eerste mens zijn levensadem in de neus blies. Pas daardoor werd de mens een levend wezen. Wij zijn
dus allemaal in leven omdat Gods adem in ons is. Gods adem bevrijdt ons voor het leven.

Laten wij even bewust op deze adem letten. Voel hoe je inademt en weer uitademt, voel het leven in je. Met
elke keer lucht halen ademen wij het leven in. En kijk zelf wat je ermee kunt doen: neem even dat luchtballonne-
tje van je liturgie en blaas hem op. Ja, jullie allemaal, even in actie komen! Laten wij kijken hoe kleurrijk het le-
ven is dat in onze adem stekt! [luchtballonnen opblazen] Nee, niet dichtknopen, alleen dichtknijpen en boven je
hoofd houden. En dan tel ik tot drie. Bij drie merken wij dan hoe makkelijk loslaten is, want dan laten wij ze vlie-
gen! Een, twee, drie! [luchtballonnen loslaten] Kijk: zoveel leven, zoveel levendigheid zit er in onze adem die God
ons heeft gegeven! En ja, ook zoveel vrijheid. Want sommigen van jullie vinden het wellicht ongepast, om in de
kerk luchtballonnen te laten vliegen. Ik vond het een mooi beeld voor levendigheid en wilde jullie graag de vrij-
heid laten voelen om iets te doen dat leuk is maar ook onwennig. Want leven en vrijheid horen samen. God
breekt grenzen open, hij geeft ons vrijheid om te leven. Met hem kunnen wij zelfs over muren springen!

Jairus zal ongetwijfeld veel van zijn dochter hebben gehouden. Maar zijn liefde wurgt haar, ontneemt haar de
vrijheid om diep door te kunnen ademen. Alleen door haar los te laten, door haar uit handen te geven, kan ze
leven. Jairus moet haar gaan zien zoals ze is, zoals ze door God bedoeld is. Een vrouw met een eigen naam en
persoonlijkheid, met eigen identiteit en talenten. Jairus moet haar toevertrouwen aan Jezus. En Jezus legt het
meisje niet de handen op, zoals Jairus hem in het begin had gevraagd. Een hand op je hoofd kan veilig aanvoe-
len, maar het kan ook beperkend en onderdrukkend zijn. Nee, Jezus pakt haar bij de hand zoals stellen op de dag
van hun huwelijk elkaar bij de hand pakken om samen de dans van het leven te beginnen. Jezus zegt: meisje, sta
op! Het is tijd geworden om op eigen benen te gaan staan en je eigen weg te gaan. Hij houdt haar niet vast,
maar laat haar vrij rondlopen. Maar let wel: hij trekt zijn handen niet van haar af. God is er immers altijd om
haar op te vangen. Dat mag het meisje weten en haar ouders ook. Ze is een kind van God. En daarom moeten
haar ouders vertrouwen hebben dat Hij bij haar zal blijven. Welke wegen zij ook gaat en welke keuzes zij ook
maakt. God kent haar en gaat met haar mee. Tegen de ouders zegt Jezus dat ze haar te eten moeten geven. Laat
haar los, maar zorg wel dat ze toegerust is om haar eigen leven te leven.

Wij kunnen en mogen anderen niet bezitten. Onze kinderen en kleinkinderen niet, onze partners niet en onze
vrienden niet. Mensen behoren alleen aan God toe. We moeten proberen om anderen te zien zoals ze zijn, unie-
ke wezens, ieder met zijn en haar eigen manier van denken, voelen, doen en leven. En ook onszelf mogen wij zo
zien. Los van alle rollen, vol leven en kleuren, vol levendigheid en creativiteit. Vol goddelijke adem en vervuld
door leven en liefde. Dat is dan kijken zoals Jezus deed, zoals hij ook deze twee vrouwen zag. Dat is kijken zoals
God mij ziet. Hij ziet mij zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken.

Amen.



