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Preek over Marcus 7:31-37 
Gehouden op de 12e zondag v/d zomer, 7 september 2025, in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk 

Gemeente van Christus, 

De meeste tienerjongens van zo’n 17, 18 jaar praten onderling graag over meisjes. Mijn vrienden en 
ikzelf waren daarop geen uitzondering. Ik weet nog goed, hoe mijn buurjonge Toni mij wekenlang in de 
oren lag over een mooi meisje met lang, bruin haar uit onze buurt, af en toe zagen wij haar bij de bus-
halte, áltijd in haar eentje, ze leek een beetje eenzaam. Toni wilde haar zó graag leren kennen! Maar hij 
durfde nooit op haar af te stappen. Hij was best een stoere vent, maar rond meisjes was hij enorm ver-
legen. Dat veranderde op slag toen hij zijn gitaar bij zich had. Daar kon hij namelijk virtuoos op spelen en 
er ook goed bij zingen, wat hem vaak de aandacht van anderen, en ook van de meisjes bezorgde. 

Elke woensdagmiddag voetbalden Toni en ik samen met vrienden in een park. Toni kwam dan altijd van 
gitaarles, uiteraard samen met zijn gitaar. Toen ik daar een keer met onze vrienden arriveerden, zag ik 
haar ineens op een deken in het gras zitten en Toni, zo leek het, was met haar in gesprek. Maar toen hij 
ons zag, stormde hij direct op ons af. Wij waren natuurlijk reuze benieuwd, maar hij hield zijn lippen op 
elkaar. Wij zijn toen gaan voetballen en pas later vertelde hij mij wat er gebeurd was. 

“Het was nogal raar”, zei hij. “Ik was te vroeg en zat wat te pingelen toen ik haar zag, maar enkele me-
ters verderop in het gras. Dat is mijn kans, dacht ik! Welke soort muziek zou zij leuk vinden? Een heel 
programma heb ik voor haar afgezongen, van Nena tot Led Zeppelin, van Bob Dylan tot New Kids On The 
Block! Maar stel je voor: geen enkele reactie, ze keek niet eens op van haar schrijfblok! Ik dacht natuur-
lijk dat ze mijn stem niet mooi vindt of alleen van klassiek houdt. Maar ze was ook enorm geconcen-
treerd aan het schrijven, ik zag dat het een brief was. Uiteindelijk ben ik opgestaan, met een bonkend 
hart in mijn keel naar haar toe en heb gezegd: “Ik ben jaloers op degene voor wie je deze brief schrijft!” 
– “Wow, leuk”, zei ik, “goede opening!” – “Ja, dat dacht ik ook,” antwoorde Toni. “Maar zij keek alleen 
glimlachend op, wees met haar vinger naar haar oor en schudde haar hoofd! ‘Wat is er?’, vroeg ik. Zij 
gesticuleerde maar wat en maakte een paar rare geluiden met haar mond. Tja, en dat was het al, want 
toen zag ik jullie al. Gelukkig wel, opgelucht was ik dat jullie eraan kwamen. Ik vond het gênant worden. 
Wat moet ik tenslotte met een meisje als zij niet kan horen en praten?” 

In het 7e hoofdstuk van het Marcusevangelie staat een verhaal over hoe Jezus met iemand omgaat die 
doofstom is. Het is volgens het Luthers leesrooster de evangelielezing voor vandaag en gaat als volgt. 
Marcus 7:31-37: “Jezus vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het Meer van Ga-
lilea, dwars door het gebied van Dekapolis. Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrek-
kig sprak, en men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de 
menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de 
hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ Meteen gingen zijn oren open, 
zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen 
wat er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. De mensen 
waren geweldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en 
stommen laat hij spreken.’” 

Jezus, de timmermanszoon, heeft hamer en zaag in de wilgen gehangen, de werkplaats achter zich gela-
ten en loopt samen met 12 vrienden de stoffige straten van Galilea af. God heeft hem bijzondere gaven 
gegeven, hij kan vurig goede toespraken geven en heeft een diepgeworteld visioen van het Godsrijk. 
Sterker nog: Waar hij is, lijkt deze hemel op aarde heel dichtbij, binnen handbereik! Ineens worden door 
zijn genezingen de oude voorspellingen van de profeten waar: blinden kunnen zien, lammen kunnen 
weer lopen en stommen beginnen te praten. Deze reputatie verspreidt zich razendsnel, tot over de 
grens naar het buitenland, de Dekapolis, het gebied van de tien steden. Als hij daar komt, verdringen 
zich de mensen om hem heen. De herrie is enorm, iedereen roept wat, weet iets, heeft iets gehoord 
over deze Jezus. Alleen één man staat buiten dit alles. Een man hoort niets van dit alles en draagt ook 
niets bij aan de herrie. Zijn wereld is anders, is stil, geen woord dringt er binnen, ook niet Jezus’ woor-
den over het Godsrijk. Alles wat hij kan horen, is een soort ruis, alsof je een grote schelp tegen je oor 
aan houdt. Hij probeert gezichten te duiden, lippen te lezen en met zijn mond na te apen, wat hij leest. 
Maar alleen rare klanken rollen van zijn tong. Klanken die hij zelf niet hoort. Dan blikt hij in vragende 
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gezichten die zelf sprakeloos worden en zich vaak van hem afkeren. Zo blijft hij eenzaam en iedere mis-
lukte poging om te communiceren maakt hem nog eenzamer. Zo zit hij daar, op zijn eiland van stilte, in 
zijn eenzame wereld, gesticulerend en gezichten duidend. 

Sommigen brengen hem naar Jezus. Zij lenen hem hun stem, zij spreken de woorden: “Alsjeblieft, Jezus, 
leg hem toch jouw hand op!” Jezus neemt hem apart, zonder woorden. Ze gaan weg uit de herrie en de 
wirwar van mensen en stemmen. Ze gaan, vermoed ik, naar een stille plek, Jezus bezoekt hem in zijn 
wereld, op zijn eiland. Pas daar begint iets dat bijna zonder woorden gebeurt. Jezus raakt de man niet 
met taal aan, maar met zijn handen, met gebaren. Dát verstaat hij. Jezus raakt zijn mond aan en zijn 
oren. Jezus kijkt op, ten hemel, misschien met een vragend, een hulpzoekend gezicht. Ook hijzelf moet 
zich openstellen en de hemel eveneens! Zijn diepe zucht lijkt een beetje op de woordeloze aanklacht die 
de man al heel zijn leven God voor de boeg gooit. En dan het enige, het beslissende woord: “Effata!” Ga 
open! Ineens is alles anders. Hij hoort. Hij spreekt. Zijn gedachten vormen klinkers en medeklinkers, 
woorden en zinnen. De stilte verdwijnt, een nieuwe wereld gaat open omdat de hemel zich heeft geo-
pend naar de aarde. Dát is het dus, het Rijk van God: Hij heeft deel aan het leven, deel aan de woorden 
en daden van Jezus, van zijn familie en vrienden. Zijn wereld is geen eenzaam eiland meer, maar – de 
wereld! Vol ontmoeting en taal en klank en gemeenschap. Iedereen moet dat zien en weten! Maar Jezus 
wil niet dat hij het rondbazuint. Ha! Goed geprobeerd! Hoe kunnen mensen zwijgen als een stomme 
ineens begint te praten, als het Rijk van God tastbaar, zichtbaar en voelbaar wordt? 

Hoe staan wij, mensen van onze tijd en onze moderne wereld, tegenover zo’n wonderverhaal? Geloven 
wij dat het zo gebeurde of zeggen wij: onmogelijk, ik geloof niet in wonderen! Of misschien iets war 
daar tussenin zit? Maar misschien staan wij er niet zo zeer tegenover, maar in dit verhaal, misschien ma-
ken wij er deel van uit. Staan wij in die menigte, vol sympathie of misschien met onbegrip kijkend naar 
wat Jezus doet? Of horen wij bij de mensen die de doofstomme naar Jezus brachten, vol hoop maar ook 
twijfelend? Of zitten ook wij op ons eiland, soms doof zoals veel tegenstanders van Jezus, die het sme-
ken van de armen niet hoorden? Of sprakeloos zoals Petrus toen de haan kraaide nadat hij Jezus drie 
keer had verloochend? Er kunnen duizenden redenen zijn waarom iemand (iets) niet hoort, niet luistert 
of geen woorden kan vinden en zijn lippen op elkaar houdt. Wij hebben allemaal zulke situaties achter 
de rug. En wij hebben ook allemaal meegemaakt dat wij ineens attent werden op een klacht, een 
smeekbede, een vraag die wij eerder niet hoorden, niet wilden horen. Of dat ons ineens woorden en 
daden werden aangereikt waar wij net nog sprakeloos en met de handen in de zakken erbij stonden. 

Ik denk dat dat uitmaakt, de ervaring van zo’n “wonder”, de ontdekking dat ook jou zoiets al eens over-
kwam. En ja, wellicht zouden jullie daarvoor wat kleinere, voorzichtigere woorden gebruiken. Maar is 
het niet altijd een wonder als de wereld, hoe dan ook en ook al is het maar een heel klein beetje van 
haar pijn wordt genezen? Is het niet altijd een wonder als verbindingen van medemenselijkheid ont-
staan, waar mensen voorheen op eilanden, apart, met de ruggen naar elkaar toe stonden? Is het niet 
altijd een wonder als iemand weer spreekt of hoort – het zij een klein beetje of ineens alles? Ervaring 
gaat hier boven geloven: wie een wonder, en zij het nog zo klein, heeft meegemaakt aan zichzelf of aan 
anderen, die gelooft het ook. Omdat hij of zij erbij was. Zo iemand kan iedere nog zo studieuze predi-
kant met gemak aftroeven. Hij of zij heeft de beste theologie die er is, de theologie die door het leven 
zelf werd geschreven. Als wij zelf hebben ervaren dat God door zijn Geest aan ons werkt, dan kunnen wij 
ook berichten over andere wonderen geloven – zelfs al zijn ze 2000 jaar oud. En zo is de roep van Jezus 
“ga open!” ook voor ons bedoeld, vandaag de dag hier in Noordwijk. Ga open voor de wonderen om je 
heen. Open jezelf voor de woorden en daden van Jezus en voor het werk van de Heilige Geest! 

En Toni, weten jullie nog, mijn jeugdvriend? Gelukkig heeft ook hij zijn woorden weer gevonden – en 
ook zijn respect voor dat meisje, Maja heet zij, die niet kan horen noch praten. De week erop ging hij 
niet naar gitaarles. Maar naar het park. Zijn gitaar liet hij thuis. In plaats daarvan pakte hij een blocnote 
en een pen. Die dag ontstond een vriendschap die tot vandaag de dag bestaat, nog enkele weken gele-
den vertelde hij mij aan de telefoon, dat hij van niemand in zijn leven meer heeft geleerd dan van haar. 

Zie je wel? Wonderen gebeuren. 

Amen. 


