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Preek over Lucas 16:19-31
Gehouden op de 2¢ zondag van de herfst, 28 september 2025, in de Maria ter Zeekerk Noordwijk

Gemeente van Christus,

De gelijkenissen die Jezus in de evangelién vertelde, waren symbolische verhalen die op iedereen van toepassing
moesten zijn. Daarom zijn ze altijd expres algemeen geformuleerd: ‘Een zaaier ging eropuit om te zaaien’, ‘Een
mens vond een schat in een akker’. Enkel hier, in de parabel uit Lucas die wij net hoorden, noemt hij ineens iemand
bij naam: ‘Een bedelaar die Lazarus heette’. Het is duidelijk, deze naam moet van betekenis zijn.

En wat blijkt? In het Griekstalige Oude Testament was Lazarus de dienaar van stamvader Abraham. En deze die-
naar was in de tijd van Jezus een enorm belangrijk figuur voor het volksgeloof van Griekstalige Joden. Voor rabbi’s
en ouders was hij een soort stok achter de deur om hun gemeente of kinderen bij de les van de Joodse geboden te
houden. En dat deden zij door middel van verhalen over Lazarus, die om de zoveel tijd door stamvader Abraham
vanuit de hemel naar de aarde gestuurd wordt om te gaan kijken hoe het ervoor staat met het volk dat Abraham
had gesticht. Vervolgens keert Lazarus terug om aan Abrahams hart te rusten en hem te vertellen hoe goed of
slecht Israél zich aan de joodse wetten houdt. En als dat rapport tegenviel, als Lazarus hem over onrecht of mis-
standen vertelde, dan stuurde Abraham hem een tweede keer in menselijke gedaante naar de aarde, maar deze
keer om de mensen op de proef te stellen. Als hij bijvoorbeeld veel overspel door vrome mannen heeft moeten
constateren, dan verscheen Lazarus als verleidelijke vrouw. Als hij zag, dat wezen in Israél door de mand vallen,
verscheen hij als kind zonder ouders en ga zo maar door.

Lazarus was dus iemand om het volk wakker te schudden. En laat nou deze oecumenische viering onder het motto
“Niets doen is geen optie”, tenminste volgens mij, net hetzelfde doel hebben: Jullie wakker schudden. Ik citeer
even uit de motivering van het motto voor de Vredesweek door vredesbeweging PAX: “De roep om verandering is
luider dan ooit. Drie jaar na de Russische agressieoorlog tegen Oekraine zijn conflicten wereldwijd geéscaleerd, van
de genocide in Gaza tot het bloedige conflict in Soedan. Ondertussen bezuinigt ons kabinet zwaar op ontwikke-
lingssamenwerking en diplomatie, waardoor Nederland zich steeds meer afsluit van het wereldtoneel en het inter-
nationaal recht onder druk komt te staan. Er staat veel op het spel. Daarom is niets doen geen optie. Het is nu de
tijd om in actie te komen. Nederland volgt een gevaarlijke ‘Netherlands First’-strategie, waarin basisrechten zoals
demonstreren en vrije meningsuiting worden ingeperkt, terwijl antidemocratische bewegingen wereldwijd terrein
winnen.” Einde citaat. Dat zijn geen malse woorden, al klinkt die politieke taal wellicht wat onwennig zo vanaf de
kansel. Sommigen zullen er zelfs aanstoot aan nemen en bepaalde woorden of zinnen overdreven vinden. En toch,
ik denk dat wij het erover eens kunnen zijn, dat wij in bange tijden leven, met veel ontwikkelingen, gebeurtenissen
en crises waarover je je terecht grote zorgen kunt maken. En ook, dat hebben wij de afgelopen tijd niet enkel bij de
rellen in Den Haag, maar ook zelfs hier in Noordwijk kunnen zien, met een groeiend aantal thema’s van maat-
schappelijke en politieke discussies, waar wij, allemaal mensen met uiteenlopende meningen, steeds moeizamer
écht over in gesprek met elkaar kunnen gaan. Zelfs als je met de beste bedoelingen iemand op zijn of haar menin-
gen over, ik noem maar wat, de Islam, migratie, Gaza of de opvang van vluchtelingen, aanspreekt, gebeurt het
steeds vaker en steeds sneller dat er ineens een mijnenveld van halve aannames, opgeblazen cijfers en verzonnen
complotten verrijst en jullie elkaar over een verschil van mening uitmaken voor rotte vis. Echt naar elkaar luisteren,
je echt in de ander in kunnen voelen, dat lukt helaas steeds minder mensen. U zult dat, vermoed ik, herkennen:
Menigeen wordt steeds moedelozer erover, hoe mensen en groepen in onze samenleving en ook in de wereld
steeds verder uit elkaar lijken te drijven, met allerlei nare gevolgen die wij dagelijks op de schermen van onze tele-
foons, computers en TV’s voorbij zien komen.

Dus waarover zou Lazarus, werd hij vandaag de dag onze wereld ingestuurd, bij zijn terugkomst in de hemel tegen
Abraham klagen? En als wie vermomd zou hij ons tegenwoordig op de proef stellen? Bij Lucas ziet Lazarus onrecht-
vaardige ongelijkheid: puissante rijkdom en schrijnende armoede, overvloed en ellende. En hij neemt bij zijn terug-
keer de plaats in van een van die bedelaars. Op de stoep van de rijke man ligt hij, direct voor zijn voordeur. Dode-
lijke honger lijdt hij, maar er komt niemand, de rijke zelf niet en ook geen bediende, om het overschot van de rijk
gedekte tafels aan hem te geven. Het is maar één drempel die tussen de rijke en de bedelaar zit. Maar de rijke
houdt zijn deur gesloten, hij houdt de bedelaar keurig buiten zijn gezichtsveld.

En ik denk, dat ook deze omstandigheden voor ons herkenbaar zullen zijn. De extremen in ongelijkheid tussen arm
en rijk zijn tegenwoordig zelfs exponentieel groter dan ten Bijbelse tijden, hier in Noordwijk zou Lazarus van het
enorme verschil tussen reusachtige duinvilla’s met dito tuinen en armoedige flatappartementen zonder isolatie
schrikken, vermoed ik. Ook de cijfers van het CBS voor heel Nederland zouden Lazarus vermoedelijk sjokken: Er is
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geen land wereldwijd waar de vermogens dermate ongelijk zijn verdeeld. Terwijl de rijkste 1% Nederlanders bijna
30% van al het vermogen bezitten, bezit de armste helft van de Nederlandse bevolking, dus pakweg 8,5 miljoen
mensen, gemiddeld helemaal niks, omdat 1,2 miljoen huishoudens, soms erg diep, in de schulden zitten. Mij zou
het dus niet verrassen, als Lazarus, net als in het Bijbelverhaal, als vermagerde, dronken bedelaar op de stoep voor
een duinvilla zou neerploffen. En het kan zeker een vooroordeel aan mijn kant zijn, maar wat mij wél zou verbazen,
en dat op een zeer heugelijke manier: Als de eigenaar van die duinvilla dan, i.p.v. de politie te bellen, die bedelaar
naar binnen zou vragen om hem een kom hete soep aan te bieden.

Want dat de rijke zijn deur voor de als bedelaar vermomde Lazarus gesloten houdt — ook dat kennen wij. Ja, ster-
ker nog, onze deur en onze ogen sluiten, voor leed, voor onrecht, voor mensen die wij niet willen of niet kunnen
begrijpen, dat doen wij allemaal in meer of mindere mate elke dag! En, eerlijk is eerlijk, ik begrijp dat ook vaak heel
goed — we kunnen niet alle nood van de wereld op onze schouders dragen, willen geen gedoe en meestal is ons
eigen leventje al veeleisend of zelfs zwaar genoeg. Logisch, dat je dan ook uit zelfbehoud een stukje onverschillig
wordt, je in je eigen bubbel terugtrekt, afleiding zoekt, bijvoorbeeld op social media, en alleen nog maar dat doet
wat je leuk vindt. En toch is het enorm belangrijk, juist met alle crises, nare ontwikkelingen en schrikbarende ge-
beurtenissen die op ons indruisen, om ons niet al te zeer van de werkelijkheid, van leed en onrecht en van de men-
sen in ons dorp en land af te keren. Als wij namelijk onverschillig worden door alles wat op ons indruist en ons niet
meer door leed laten raken, dan is het snel gedaan met ons mededogen en onze barmhartigheid, dan hebben wij
onze naastenliefde en onze empathie tenminste eventjes en zonder het door te hebben uitgezwaaid. En dat wak-
kert een vicieuze cirkel aan, want onverschillige mensen die zich — hoe begrijpelijk ook — liefst enkel met de eigen
behoeften bemoeien, zijn het ideale publiek om meedogenloze projecten door te drukken. Zo kunnen influencers,
media en politici veel makkelijker voor likes en kijkcijfers, voor macht en invloed extremistische taal en denkbeel-
den normaliseren, onze samenleving in kampen indelen en deze gepolariseerde groepen tegen elkaar uitspelen.
Als wij voor afleiding uren op onze schermen doorbrengen, kunnen de rijken achter al die social-media - apps ons
veel makkelijker bang en woedend houden en daaraan nég meer geld verdienen.

En zo zien wij dat onze onverschilligheid, terwijl hij misschien eerst ook lekker aanvoelt, niets van de crises, die ons
onverschillig maakten oplost, maar in tegendeel deze nog verergert. Omdat zich onverschillige mensen veel minder
voor de belangen van kansarmen, kwetsbaren en buitengeslotenen, voor de bescherming van natuur en klimaat
inzetten. Onverschillige mensen ontbreekt ook snel een fundamenteel en vaak over het hoofd gezien ingrediént
voor naastenliefde, namelijk nieuwsgierigheid. Want als je geen interesse meer hebt in de beweegredenen en het
verhaal van mensen die van jou in menig, achtergrond, geloof of geaardheid verschillen, dan zoek je ook geen ver-
binding meer met ze. Dan al is het gedaan met de vrede.

Dus nee, niets doen is geen optie. Maar wat dan? Niet iedereen kan of wil de straat opgaan, een actie opzetten of
zijn salaris opmaken aan donaties. En dat hoeft ook helemaal niet. Want vrede begint met iets kleins, met aan-
dacht. Vaak maken wij vrede namelijk veel te groot en vinden daarom dat wij er toch niets aan kunnen doen. Dan
denken wij dat vrede begint met de afwezigheid van oorlog. En als wij dan naar het journaal kijken, naar alle vrese-
lijke beelden uit Dniépropetrovsk of Gaza-stad, dan gooien wij vertwijfeld de handen in de lucht: daar kan ik klein
mensje toch niets aan doen, ze zoeken het maar uit... Maar vrede begint niet met de afwezigheid van oorlog, maar
met de aanwezigheid van medemenselijkheid tussen jou en de mensen om je heen. En medemenselijkheid zit in de
kleine dingen — de daden die zo gewoon lijken, dat ze juist bijzonder zijn. Daden die allemaal beginnen met de
aandacht die je aan iets besteedt. Bijvoorbeeld dat je bewust kiest om niet weg te kijken bij leed of armoede, om
niet te wennen aan onrecht. Of dat je kiest om nieuwsgierig te blijven naar de verhalen en motivaties van mensen
die van jou afwijken, die iets doen, of denken of zeggen wat je niet begrijpt, ja misschien zelfs afkeurt. Dat je i.p.v.
direct in discussie te gaan om iemand van jouw gelijk te overtuigen de vraag stelt “wat is er gebeurt dat u dat op
die manier zegt?” omdat je iemand wilt begrijpen, ook al zal je diens mening nooit delen. Dat je durft te handelen,
juist als het ongemakkelijk voelt. Vrede begint bij mensen die op deze manier aandacht hebben voor die mede-
menselijkheid.

Ik denk daarom dat Lazarus tegenwoordig niet als arme of als vluchteling terug zou keren, maar als een grote bak
met focus, met aandacht. Om ons op elkaar te wijzen, op ons samen, op wat wij samen willen, voor onze samenle-
ving, voor onze toekomst, voor onze wereld. Let dadr maar eens op en praat er met anderen over, je zult veel meer
ontdekken wat ons samenbindt dan wat ons opdeelt. En als je er niet uitkomt, dan is er altijd nog Lazarus, die in de
Hebreeuwse Bijbel Eliezer heet. De vertaling van deze mooie naam is: De hulp van onze God.

Amen.



