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Preek over Johannes 15,1-8 en Deuteronomium 4:32-40 
Gehouden op de 3e zondag van de herfst, 5 oktober 2025 in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk 

Gemeente van Christus, 

Iedereen die ooit wat stukken uit het Oude Testament heeft gelezen kent dat: Net als in onze lezing uit Deu-
teronomium komt telkens weer het verhaal van de bevrijding uit het slavenhuis in Egypte langs. En dat vertelt 
ons veel erover wat geloven betekent: Velen denken tegenwoordig namelijk dat geloven zoiets is als iets voor 
(absolute) waarheid aannemen, maar dat is volstrekt niet Bijbels. Nee, in de Bijbel staat “geloven in” voor 
“vertrouwen op” of voor “trouw zijn aan”. En het fundament voor dat vertrouwen is een verhaal, een verhaal 
over hoe God vrijheid, nieuwe kracht en hoop brengt. In het joodse volk Israël is dit een bevrijdingsverhaal, 
het verhaal van de bevrijding uit Egypte. En ook het verhaal van Jezus de opgestane is natuurlijk een verhaal 
van bevrijding; ons geloof in Jezus heeft in de geschiedenis ook talrijke bevrijdingsverhalen teweeggebracht. 
Eentje daarvan wil ik jullie vanochtend vertellen. Ik nodig jullie dus uit, om jullie oren van de preek-stand in 
een verhalenluisterstand te zetten. Ontspan, leun achterover, als je wilt sluit je ogen en laat je fantasie de 
vrije loop. 

Op een lenteavond in het jaar 85 n. Chr. is in een klein, joods boerendorp tussen groene, hier en daar beboste 
heuvels zojuist de zon gloeiend rood achter de bergen in de verte ondergegaan. Aan de hemel vonkelen al een 
paar avondsterren. De boeren zijn weer thuis van hun velden. De kinderen hebben lachend schapen en geiten 
de koppels en stallen van het dorp in gedreven. Het werk van de smid en de timmerman rust. Met de toene-
mende donkerheid neemt het lawaai van de dag in het dorp af. Door de spleten zie je dat in de huizen olie-
lampen worden aangestoken, om de laatste bezigheden voor het slapengaan te kunnen verrichten. 

In een van de eenvoudige huizen veegt Rachel met een vermoeide handbeweging een sliert haar uit haar ge-
zicht. Dit kleine gebaar verraadt de uitputting en loodzware moeheid die haar in de laatste tijd hebben over-
meesterd. Zij merkt niet dat haar man Simeon naar haar kijkt en zich zorgen maakt. Het is al zo lang geleden, 
dat hij haar uitbundig heeft horen lachen. En waar is haar kracht gebleven en het vurig enthousiasme voor 
haar geloof dat toen zo velen heeft besmet, ook hemzelf? Toen een paar jaar terug de rondtrekkende zende-
ling Daniel ineens in hun dorp opdook met de nieuwe en eerst toch wel rare boodschap van de Messias die 
gekruisigd werd en die God zelf weer tot leven had gewekt. 

Vertraagd en zwaar ziet het er uit hoe Rachel hun dochtertje die al wekenlang ziek is, goedenacht kust, het 
brood wegzet en de waterkruik naast de deur neerzet – de volgende ochtend vroeg moet zij weer water uit de 
bron halen. Mechanisch en zonder vreugde komt het op Simeon over, wat ze doet. En inderdaad, zij rafelt de 
nodige avondlijke routine af en vraagt zich ondertussen af, wat voor zin het allemaal heeft. De gedachte dat 
ze de komende ochtend naar de waterput moet gaan, laat haar nog somberder worden. De laatste weken 
waren de gesprekken met de andere vrouwen steeds moeilijker geworden. Vroeger was het voor haar het 
hoogtepunt van de dag, om de vrouwen van het dorp ’s ochtends bij de bron te ontmoeten en gezellig met 
hen bij te kletsen. De bron was altijd al dé plek van de vrouwen geweest, waar zij het laatste nieuws uitwissel-
den en probeerden elkaar bij alledaagse problemen te ondersteunen. Maar in de laatste weken werd alles 
ingewikkelder. Het begon met het gevoel, dat aan haar niet meer alles werd toevertrouwd. Sommige van de 
vrouwen keken haar met wantrouwen aan. Vaak viel het gesprek ineens stil toen zij erbij kwam staan. En ze 
voelde zich geobserveerd, er werd heel nauwkeurig gekeken, wie met haar praatte en wie bij hen op bezoek 
kwam. Zij kon de vraag bijna in hun ogen lezen: ‘Hoort hij ook bij hen?’ Velen van hun groepje, die vanaf het 
begin erbij waren geweest, waren onder deze druk bezweken, waren afgehaakt en wilden niets meer met 
haar te maken hebben. 

Simeon kijkt haar aan, maar wat moet hij zeggen? Als zij de waterkruik zuchtend bij de deur neerzet, weet hij 
precies waaraan zij denkt. Meerdere avonden hebben zij al zachtjes erover gepraat. Hij kan haar zo goed be-
grijpen, immers gaat het met hem niet anders. Onlangs nog had de Rabbi van het dorp hem na het gebed 
apart genomen en hem duidelijk gewaarschuwd, hoe gevaarlijk dit nieuwe gepraat van de Messias was. Zo 
gevaarlijk zelfs dat hij eigenlijk geen aanhangers van deze nieuwe splintergroep in zijn synagoge wilde heb-
ben! Zo weet Simeon niet eens, of hij en Rachel de komende Sabbat daar nog welkom zijn. Simeon voelt zich 
alleen en onbegrepen: Hij is toch geen oproerling! 

Maar ook hij weet niet, hoe het verder moet. Het enthousiasme van de begintijd lijkt eeuwen geleden. Het 
gevoel, thuis te komen, eindelijk gevonden te hebben, waarnaar hij al die tijd had gezocht. Hoe had hij toen 
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uitgekeken naar de komende bijeenkomst bij iemand thuis. Uitgekeken naar de vieringen waarin verhalen 
verteld werden van Jezus, waarin zij de herinnering aan hem wakker hielden, met elkaar erover konden pra-
ten wat zij van zijn woorden kunnen leren – en vervolgens gezellig samen aten en dranken. Maar inmiddels 
was de groep steeds kleiner geworden, vooral de jongeren bleven weg. En nu alles steeds moeilijker werd, 
voelde ook hij twijfels en onzekerheid opkomen. Waar kan hij moed vinden om verder te gaan? De bron van 
zijn kracht was bijna uitgedroogd, zeker nu zij zich ook nog zorgen moesten maken om hun dochtertje…. 

Als Rachel haar hoofd heft, kijken zij elkaar ineens in de ogen. En allebei weten zij wat de ander denkt. “Ze 
slaapt diep”, zegt Rachel, “ik wil graag nog een beetje wandelen. Kom je mee?” Zo gaan ze met zijn tweeën 
onder de sterren die inmiddels van de hemel stralen. Ze gaan in stilte, iedereen in zijn eigen gedachten ver-
zonken. Na een kleine afstand vraagt Simeon zachtjes, bijna tegen zichzelf pratend: “Hoe gaat het nu verder?” 
Rachel knikt moe: “Nu, dat ook Daniel gegaan is…” Rachel denkt terug aan deze charismatische leider, hoeveel 
kracht en inspiratie van hem af spetterde. Met zijn nieuwe boodschap was hij van begin af aan het centrum 
van hun kleine kring. Wie twijfelde, kon altijd bij hem terecht en hij vond altijd de goede woorden. Maar kort-
geleden was hij ineens overleden. Inderdaad: “Hoe gaat het nu verder?” 

Inmiddels lopen zij door de wijngaard, die zij in jarenlang zwaar werk op de heuvel achter hun huis hadden 
aangelegd. Zoals iedere lente hadden zij ook vandaag de wijnstokken gesnoeid en alle takken die niet wilden 
groeien verwijderd. Opdat zich alle kracht van de planten in die ranken kan concentreren die wel vruchten 
droegen. Rachel staat bekend voor haar groene vingers en ieder najaar is haar wijn bij het oogstfeest de 
meest gevraagde. Ook dit jaar zijn de wijnstokken gezond en vol kracht. Wortels, stam en bladeren hadden 
samen uit de kracht van de aarde, het water en de zon bloesems gevormd en daaruit zouden straks volle en 
sappige druiven ontstaan. Hun wijnstokken beloven weer de wijn waarvoor zij bekend staan en die zij ook zelf 
zo graag drinken. Rachel blijft staan en voelt met haar palm de droge bast van een wijnstok, nog warm van de 
avondzon. In het licht van maan en sterren ziet zij het netwerk van adertjes in de bladeren. Zoals vaak fasci-
neert haar, hoe bladeren, ranken, takken, stam en wortels zo’n verweven, mooi geheel vormen. 

En ineens, als zij zo naast haar man daar op de heuvel staat en verbaasd het wonder van deze wijnstok bekijkt, 
ineens schiet het haar weer te binnen: Het verhaal dat Daniel eens had verteld, toen een hele groep van hun 
kring plotseling was afgehaakt. Zij ziet de scène weer voor zich, zij hadden in een wijngaard gezeten. Wellicht, 
moet Rachel glimlachen, waren het zelfs haar eigen wijnstokken geweest die Daniel toen hadden geïnspi-
reerd. Hij vertelde over Jezus’ volgelingen, die na de kruisiging in vertwijfeling waren, omdat zij niet wisten 
hoe zij zonder Jezus verder moesten gaan. “Maar”, had Daniel uitgeroepen, “Jezus had hen bij zijn afscheid 
iets meegegeven zodat zij voortaan ook zonder hem moed en kracht konden scheppen. Zo vertelde hij, hoe 
Jezus zijn volgelingen had onderwezen – hoor de woorden uit Johannes 15, Jezus spreekt: 

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij 
weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door 
alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan 
uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijn-
stok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij 
kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere 
ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je 
vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel 
vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. (Johannes 15:1-8) 

Terwijl Rachel zo de wegen van haar herinnering afloopt, gebeurt er iets met haar. Tegen haar moeheid, haar 
zorgen en haar moedeloosheid in voelt zij een kracht in zich opwellen. ”Net als de kracht uit de aarde, die 
door de wijnstokken stroomt”, mijmert ze. Al op de terugweg na huis merkt Simeon op, hoe haar rug ineens 
weer recht zit, haar gang vastberadenheid uitstraalt en verbaasd ziet hij weer die oude glans in haar ogen. 

Als de anderen uit hun kleine kring de volgende ochtend een voor een hun huis binnentreden, had Rachel met 
haar nieuwe moed Simeon al bijna besmet. En ook anderen kijken verrast op als zij merken hoe vol van ver-
trouwen haar vrolijke blik is. Voor iedereen voelbaar heeft zij haar midden weer gevonden, weet ze weer 
waaruit zij leeft. Ja, hun kring van gelovigen was klein geworden, geen van de moeilijkheden in haar eigen le-
ven waren opgelost, geen van haar zorgen geweken. Maar zij weet, dat zij allemaal dezelfde kant op willen. Ze 
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weet weer van de belofte: ‘Blijf in mij, dan blijf ik in jullie’. En daarom voelt zij zich niet meer alleen in haar 
sores, zij weet zich gezien en gesteund. Alsof zij stiekem wordt gedragen door een storm heen. 

Als iedereen er is, begint Rachel met de viering. En zij vertelt hen wat er de laatste avond met haar is gebeurd. 
Hoe die ene mooie wijnstok haar eraan herinnerde, hoe hecht, ja organisch wij allemaal verbonden zijn met 
God. Hoe voedend, steunend en dragend hij met ons meegaat, ook door donkere dalen van zorgen en moei-
lijkheden heen. Opdat iedereen, hoe onbeduidend en vermoeid ook en onder wat voor een last hij of zij ook 
gebukt mag gaan, opdat iedereen bevrijding kan ervaren en vrucht zal dragen. 

Amen. 


