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Preek over Lucas 17:11-19 
Gehouden op de 4e zondag v/d herfst, 12 oktober 2025, in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk 

Gemeente van Christus, 

De verleden week overleden Jane Goodall wordt ervoor geprezen, dat zij onze manier van kijken naar de 
natuur heeft gerevolutioneerd. Zij leerde ons namelijk, dat apen veel meer dan wij denken op ons lijken, dat 
zij dingen doen die ook wij mensen heel gewoon vinden. Zo beschreef zij, dat chimpansees spontaan een 
vreugdedans doen, als zij in de jungle onverhoeds een mooi waterval tegenkomen. Zij schreef daarover, dat 
zij in zo’n spontaan “dank u wel” richting het universum de eerste zaden van spiritualiteit en geloof kon 
zien. En daarmee heeft zij, volgens mij, gelijk: dankbaarheid is een stof waarvan geloven is gemaakt. Ook 
ons verhaal vanochtend wil deze boodschap uitdragen. Want waarom beklaagt Jezus zich over de negen 
genezen mensen die niet terugkomen om zich te bedanken? Zij deden toch alleen maar wat hij zelf gezegd 
had, ze gingen direct naar de priester. Is het niet overdreven om hen als ondankbaar te beschouwen? Moet 
Jezus dan zo nodig bedankt worden, geneest hij mensen alleen vanwege de dank die hij daarmee kan oog-
sten? En waarom komt Jezus in zijn afscheidswoord aan de ene, de Samaritaan, die wel dankbaar is, ineens 
op het geloof te spreken? Hoe dan ook, dankbaarheid en geloof moeten met elkaar te maken hebben. 

Dat merk je bij het bidden. Waarmee begin je een gebed? Met een vraag om een gunst of met danken? Ik 
zou stellen, dat het altijd het tweede is – zelfs als wij direct na de aanhef met een vraag inzetten. Want 
voordat mensen bidden, geloven zij in zekere mate. En ieder geloof begint met het besef dat niet enkel elke 
mooie waterval, maar dat dit hele leven aan zich een gave is, dat alles wat is zijn oorsprong in God heeft. 
Geloven is het beamen van het wonder van het leven, een antwoord dat spontaan ons hart kan ontsprin-
gen, zonder dat we er van tevoren over nagedacht hebben. De man die terugkeert is een mooi voorbeeld: 
wat hij doet, gebeurt spontaan, het is hem door niemand opgedragen. Er is gewoon iets in hem wat hem 
spontaan voor Jezus neer doet vallen en met luide stem God doet loven. 

Dankbaarheid is dus geen aardig extraatje, niet alleen een beleefde uiting, maar ermee begint alles, het is 
de stof waarvan geloven is gemaakt. En dat heeft diepere consequenties dan wij denken. Want wie dit le-
ven als gave ervaart, heeft ook nog in de diepste ellende reden tot dankbaarheid. Omdat namelijk strikt 
genomen niets in dit leven jouw eigen verdienste is, draagt dan ieder mens door alleen al te bestaan, om 
het met een oud en beladen woord te zeggen, een niet goed te maken schuld. Geen morele schuld, ik heb 
het niet over zonde of zondigheid, maar een schuld die is gegeven met het mens-zijn zelf: door het ge-
schenk van het leven staan wij bij God in het krijt. En als wij zo tegen het leven aankijken, dat het een gave 
is, zijn wij dan niet ondankbaar als wij niet onder ogen zien, dat wij deze gave nooit en nimmer kunnen be-
talen? Immers al elke poging, om deze bestaansschuld te vereffenen, is een doodlopende weg. Kinderen die 
de opvoeding door hun ouders terug willen betalen, zullen nooit een vrij en zelfstandig leven leiden. 
Vriendschappen die alleen erop gericht zijn om elkaar nooit iets verschuldigd te zijn, verdienen de titel 
‘vriendschap’ eigenlijk niet. 

Ook onze relatie met God staat en valt met het besef dat ons met dit leven iets gegeven is dat zo groot is 
dat we het niet kunnen en ook niet hoeven terug te betalen. Wie denkt dat hij tegenover God zijn bestaans-
recht met goede daden kan verdienen, kleineert de enorme gave van dit leven. Zo iemand was Maarten 
Luther toen hij nog monnik was: voortdurend was hij in de weer met biechten, met boete doen, met goede 
werken. Vertwijfeld probeerde hij zijn bestaansschuld te vereffenen en hij werd wanhopig door de onmoge-
lijkheid van deze opgave. Tot hij plotseling begreep dat het niet ging om het vereffenen van de schuld, maar 
om het aanvaarden ervan. Wij hebben het leven niet verdiend, en we kunnen het ook nooit verdienen, we 
hebben het gekregen – gratis en als geschenk. Wij kunnen Gods gave van het bestaan niet terugbetalen, we 
kunnen die alleen maar dankbaar aannemen. Dit inzicht bevrijdde Luther van een hoop verkramptheid en 
schuldgevoel. Het was voor hem zo’n belangrijke ontdekking dat hij haar zijn leven lang vrolijk uit is blijven 
dragen, ja, dat hij voor de verkondiging van die waarheid zelfs een eigen, nieuwe kerk heeft gesticht: Wij 
leven uit wat ons gegeven is, wij leven puur en alleen uit genade. Het verhaal van vanmorgen was dan ook 
één van Luthers lievelingsverhalen. Deze Samaritaanse vreemdeling begrijpt namelijk dat Jezus hem ge-
neest niet omdat hij het heeft verdiend, maar puur uit genade. Juist als vreemdeling snapt hij dit beter dan 
de rest: hij leeft van wat hem gegeven is. Hij komt terug om daarvan dankbaar te getuigen en Jezus zegt 
tegen hem: ‘Je geloof heeft je gered’. 
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Hem wordt nog meer gezegd: ‘Sta op en ga op weg’. Welke weg? Hoe doe je dat, leven vanuit dankbaar-
heid? Als je jouw bestaansschuld toch op geen enkele manier kunt vereffenen, kun je dan maar doen wat je 
wilt? Alleen mensen die geen dankbaarheid kennen, kunnen zo denken. Als deze vreemdeling één ding ze-
ker weet, is het dat geen enkel woord, geen enkele daad recht zou kunnen doen aan het enorme geschenk 
dat hij heeft ontvangen, het leven dat hem is teruggegeven. Daarom komt hij ook niet met armenvol gaven, 
geld of een uitgewerkte danktoespraak bij Jezus aanzetten. Daarom hult hij zijn dank spontaan en overwel-
digd in een lofzang aan God. Net als (misschien) chimpansees bij het zien van een prachtige waterval, net 
als David in onze eerste lezing nadat hem was gelukt de tempel in Jeruzalem te bouwen. Net als veel psalm-
schrijvers die hun dank in lofliederen uitdrukken. Uit deze lofzangen spreekt een diepgevoelde behoefte. 
Echt dankbare wezens kunnen gewoon niet anders dan hun dankbaarheid te betuigen - dansend, zingend 
en lovend. En óók: liefhebbend! Als wij beseffen dat we leven uit wat ons gegeven is, worden we namelijk 
vrij om zelf aan anderen te geven. Wanneer we zo goed doen, doen we dat dan niet om ons bestaansrecht 
te verdienen of te laten zien hoe goed wij zijn, maar uit de behoefte om te antwoorden op de gave die wij 
ontvingen. Goede daden voor een ander zijn dan geen eigen prestatie, maar vloeien voort uit de bron 
waaruit we ontvangen hebben. Dan worden we tot instrument van een goedheid die vele malen groter is 
dan wijzelf. Geloven is aanvaarden dat we gemeten aan die goedheid altijd in het krijt staan, ook bij elkaar. 
Daarom draagt Paulus ons op: ‘Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde’ (Rom 13:8). “Blijve”, schrijft hij – 
dat we elkaar liefde verschuldigd zijn, is een schuld die nooit op enig moment is afbetaald. 

Een normale reactie daarop kan een van verlamming zijn. Maar het kan juist ook, zoals wij bij Luther zien, 
een bevrijding bewerkstellingen uit een ongezonde situatie waarin mensen zichzelf met goede daden tot 
zelfopoffering dwingen, die ook nog door anderen kan worden uitgebuit. Bij de gedachte dat ons leven als 
een geschenk van liefde en genade aan elkaar hangt, hoort het besef, dat zichzelf tot goede werken dwin-
gen weinig met liefde te maken heeft, want bij liefde hoort vrijheid. Maar als wij het leven als cadeau aan-
vaarden, worden wij vrij om uit liefde wél te geven wat we kunnen. 

‘Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde’. Deze schuld maakt ons verantwoordelijk voor hoe Gods 
schepselen met elkaar omgaan. Dat is bijzonder relevant in onze in rap tempo veranderende maatschappij, 
met haar verhardde asieldebat en de alsmaar doordenderende klimaatcrisis. Want naast de angst die velen 
beleven, is er ook een reactie van verantwoordelijkheid mogelijk. Een reactie die zegt: ‘Ik voel me verant-
woordelijk voor wat er om me heen gebeurt. Het gebeurt immers in mijn wereld en in mijn tijd.’ Zo’n ver-
antwoordelijkheid betekent meer dan slachtoffergedrag. Meer dan hameren op veiligheid, hek om het land, 
camerabel bij je voordeur en neerkijken op mensen die anders zijn. Daarmee ontloop je je verantwoorde-
lijkheid door problemen en mensen buiten je eigen werkelijkheid te plaatsen. Want als mensen dragen wij 
verantwoordelijkheid, dat is onze grootheid: Het leven is ons als gave gegeven die om ons antwoord vraagt. 
Vanuit die verantwoordelijkheid heeft de theoloog Dietrich Bonhoeffer er in de tijd van het nationaalsocia-
lisme voor gekozen om in plaats van een veilig heenkomen in Amerika in zijn eigen land de strijd op te ne-
men tegen Hitler, want, zo geloofde hij, het was zijn wereld en zijn tijd, waarin dit allemaal gebeurde. Wat 
hij deed, deed hij vanuit verantwoordelijkheid voor de hele werkelijkheid, vanuit een sterk geloof in de lief-
de die wij mensen elkaar verschuldigd zijn. Net zo draagt Jane Goodal ons op, om niets van de schepping 
buiten onze eigen werkelijkheid te plaatsen, omdat wij er niet boven de schepping staan, maar er onlosma-
kelijk onderdeel van zijn. En daarmee óók verantwoordelijk zijn voor chimpansee en klimaat. 

Het is duidelijk dat er grote uitdagingen zijn, dat er veel moet gebeuren voor een goede toekomst voor ie-
dereen. Velen trekken zich daarom angstvallig terug in hun schelp, hebben het over onze identiteit, over de 
eigen normen en waarden die verdedigd moeten worden. Je kunt beter, lijkt mij, een stukje eerder inzet-
ten: voordat wij onze normen en waarden verdedigen, is het vooral belangrijk om ze te léven – en dáár ligt 
onze verantwoordelijkheid. Want de ultieme bronnen van onze identiteit zijn de drie dingen waar het om 
gaat in het verhaal van de tien melaatsen: Ten eerste het besef dat het leven niet ons eigen verdienste en 
niet door ons maakbaar is. Ten tweede de stof waarvan geloven is gemaakt, namelijk de dankbaarheid voor 
de gaven die ons geschonken zijn. En ten derde het geloof in de liefde die wij elkaar verschuldigd blijven. 

Laten wij zo leven – niet alleen in deze jaartijd van de oogst, maar op alle dagen: dankbaar, verantwoorde-
lijk, liefhebbend, vrij en zelfs in angst of ellende met een loflied aan God op onze lippen. 

Amen. 


