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Preek over 2 Thessalonicenzen 3:1-5 
Gehouden op 8e zondag van de herfst, 9 november 2025, in de Buurtkerk te Noordwijk aan Zee 

Gemeente van Christus, 

Eigenlijk stelde het niet meer voor dan een voorbereidend tekeningetje. 
Destijds, in 1508, werkte Albrecht Dürer aan een groter schilderij voor op 
een altaar. Dat dit tekeningetje 500 jaar later met afstand zijn meest beken-
de en meest verspreide werk zou worden, had hij zeker nooit gedacht. On-
telbare keren heb ik zijn biddende handen bij bezoeken ergens aan de muur 
zien hangen. Het staat op theekopjes, T-shirts en sleutelaanhangers, ja zelfs 
als tatoeage is dit beeld zeer geliefd, werd mij onlangs verteld. Er bestaan 
inmiddels zo veel, vaak onwijs ver-kitsch-te, nageaapte versies, dat facultei-
ten voor kunstgeschiedenis over dat fenomeen colleges houden. Albrecht 
Dürer is dit alles niet te verwijten. Hij heeft tenslotte alleen een prachtig 
symbool geschapen voor het gebed. En daar gaat het om in de tekst die wij 
net hoorden. Hij begint immers met de vraag: “Bid voor ons”. 

Daar was kennelijk aanleiding toe. De briefschrijver was bij zijn pogingen het evangelie te verspreiden in 
de problemen gekomen. Hij schrijft over “slechte en kwaadaardige mensen” van wie hij verlost moet wor-
den. Elders in zijn brief gaat het veel over de “vijanden van het geloof”. Maar meer dan dat er mensen wa-
ren die aanstoot namen aan de kerk, horen wij niet. Duidelijk is: de briefschrijver werd tegengewerkt en 
maakte zich zorgen om de nog jonge gemeente in Thessaloníki. 

Al 2000 jaar geleden was deze stad een knooppunt van verschillende wegen en vaarroutes die Europa en 
Azië met elkaar verbonden. Een Romeinse provinciehoofdstad en een multiculturele smeltkroes van heel 
uiteenlopende religies, nationaliteiten en temperamenten. 

In deze wervelende maatschappij had de verkondiging van Paulus en zijn volgers vruchtbare grond kunnen 
vinden. Zoals in andere antieke steden in het oostelijk gedeelte van de Middellandse Zee vindt ook hier 
een groep mensen elkaar. Er ontstaat een kleine christelijke gemeente die zelf met het werven van nieuwe 
leden begint. Paulus is hoogst enthousiast over hoe goed ze het allemaal doen, hoe mooi de gemeente 
bloeit, zo kunnen wij in de eerste brief aan de Thessalonicenzen lezen. 

Toch beginnen al snel de problemen. Bij zijn tweede bezoek moet Paulus hals over kop vluchten om arres-
tatie te voorkomen. Tegenstanders van de kerk hadden hem bij de autoriteiten als onruststoker zwart ge-
maakt. En ook van binnen dreigen uitdagingen. Verdeeldheid steekt de kop op. Radicale ideeën van ande-
re predikers verwarren de gemeente. Zo wordt verkondigd dat de wederkomst van Christus, het einde der 
tijden onmiddellijk staat te gebeuren, wat een enorme druk op alles zette en veel ruzie veroorzaakte. 

Te midden van deze ontwikkelingen schrijft een leerling van Paulus in diens naam de tweede brief aan de 
Thessalonicenzen. Er is reden tot grote zorg om de christenen en hun gemeente. Zorg die op een toch wel 
vrij bittere constatering uitloopt. In de vertaling die wij lazen staat er: “…want niet iedereen is betrouw-
baar.” Maar eigenlijk staat er, letterlijk vertaald, iets heel principieels: “…want het geloof is er niet voor 
iedereen.” Zelfs Paulus en andere stichters van het christendom kenden teleurstellingen die hen zo deden 
verzuchten. 

“Het geloof is er niet voor iedereen”, dat klinkt hard “Natuurlijk is het geloof er voor iedereen!” zult u den-
ken. En ik ben met u eens dat het wezenlijke van het geloof, namelijk Gods geloof in ons, voor ieder mens 
bestemd is. Maar niet iedereen beantwoordt dit geloof van God in hem of haar. Ook wij kennen de vaak 
teleurstellende ervaring dat iemand niet automatisch in Jezus Christus gaat geloven zodra hij of zij een 
kerkdienst bijwoont of met een christen in gesprek gaat. 

Dat neemt uiteraard niet de noodzaak weg om het geloof meeslepend en geïnspireerd te verkondigen. En, 
meer nog, vooral het geloof overtuigend voor te leven, uit te dragen in het alledaagse, in ons contact met 
medemensen, met mensen die hulp, die vertrouwen in het leven, die het geloof, dus, nodig hebben. Maar 
zelfs dan nog zal “niet iedereen” gelovig erop antwoorden. Dat is een realiteit waar wij christenen en de 
kerk mee moeten leven. Tijdens de hele geschiedenis van het christendom en ook nog vandaag de dag zijn 
daarmee uiteenlopende uitdagingen verbonden. 
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Zo geldt ook vandaag de dag nog steeds wat Paulus schreef: “wij verkondigen een gekruisigde Christus, 
voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas”. De boodschap van het christendom ís, met wereld-
se ogen bekeken, ook een beetje dwaas, ietsje wereldvreemd. Tenminste, niet logisch, duidelijk en voor de 
hand liggend. Dat is water op de molen van het ongeloof. In onze tijd lijken die tegenstellingen zich steeds 
meer toe te spitsen. Zo is het fenomeen dat het atheïsme missionaire trekken vertoont, nog niet oud: In 
opiniestukken, boeken en reclameposters, ja zelfs via kerkdiensten voor ongelovigen worden atheïstische 
volgelingen geworven. Voor de christenen ligt daardoor een gevaarlijke innerlijke uitdaging op de loer. 
Niet zozeer een verhitte verwachting van de onmiddellijke wederkomst van Christus, zoals toen in Thessa-
loníki. Veel eerder het tegenovergestelde: de uitdaging is om voor vermoeidheid en afstomping op de 
hoede te zijn. De uitdaging is om zich niet af te sluiten voor een blijkbaar vijandige wereld en zich niet in 
het bekende, warme en veilige nest van de kerk van de buitenwacht af te sluiten. 

Om deze twee uitdagingen het hoofd te bieden, raadt de briefschrijver een beproefd hulpmiddel aan: het 
gebed. Hij vraagt de gemeente: “bid voor ons!” 

Het gebed is de deur naar de vrijheid, waardoorheen wij uit de gevangenis van onze angsten en zorgen 
kunnen vluchten. Wie bidt, sluit zich juist niet af, maar opent zich voor God en voor de wereld. Wie voor 
anderen, de wereld en voor zichzelf bidt, houdt afstomping en hopeloosheid op afstand. Wie het gesprek 
met God zoekt, zal niet snel naar het stemmetje luisteren dat je in wil fluisteren dat het toch allemaal zin-
loos is en dat de kerk geen toekomst heeft. Wie al zijn zorgen regelmatig God voor de voeten gooit, zal 
bijvoorbeeld de financiën van de kerk nog steeds zorgelijk vinden, maar nog veel belangrijker dat de lof-
zang gaande blijft en “het woord van God zich verspreid”. Of, zoals het eigenlijk letterlijk in onze tekst 
staat: “dat het woord van God blijft lopen”. 

Decennialang, tot een jaar geleden, heb ik op de plekken waar ik werkte, eenvoudige meditatieve avond-
gebeden. Een vast onderdeel daarvan was altijd dat wij voor anderen, de wereld en ons zelf bidden en 
daarbij lichtjes branden. En in deze gebeden, kwamen, naast dank en lof, ook schrijnende verhalen langs. 
Bij elk van deze verhalen kan je je afvragen, of dat gebed nou helpt, of het nut heeft, of het iets verandert. 
Ik ben daar zelf ten diepste van overtuigd, omdat het gebed namelijk ons persoonlijk verandert en ook 
verandert hoe wij tegen het leven aankijken. Want wie bidt, zoekt verbinding. Met God en met de ander. 
Zo valt niemand ten prooi aan eenzaamheid. Wie bidt, vernieuwt en ververst met elk gebed het eigen ge-
loof in God. Wie voor anderen bidt, opent voor zichzelf en voor anderen het vertrouwen op God dat hulpe-
loosheid en eenzaamheid kan overwinnen. Bidden verandert degene die het doet. Zoals Maarten Luther 
het mooi zei: biddende mensen worden elkaar niet alleen tot helper, maar tot redder, tot Messias voor 
elkaar. Of, met paus Franciscus gesproken: “Je wilt weten hoe het gebed werkt? Nou, da’s heel eenvoudig: 
Je bidt voor de hongerigen. En dan geef je hen te eten. Zó werkt het gebed.” 

Bidden is een gebaar van solidariteit, van het meeleven en omkijken naar elkaar. Er zijn gemeenteleden 
voor wie het heel belangrijk is dat ik en anderen voor hen bidden. Anderen bidden voor de kerk en voor 
mij. Zeker toen ik 13 jaar geleden van mijn hersenbloeding herstelde, heeft mij dat veel kracht gegeven. 

Een ander beroemd citaat rond het bidden komt van Augustinus, de beroemde 
kerkvader uit de 4e/5e eeuw. Hij zei ooit: “Bid altijd. Als het moet, gebruik daar-
voor woorden”. Wat een contrast met hoe velen vandaag de dag tegen het ge-
bed aankijken! Bidden, dat doe je met woorden en bijna alleen maar in de kerk. 
De Franse beeldhouwer Auguste Rodin, die in zijn jongere jaren ook een tijdje 
monnik was, was het met Augustinus eens. Naar aanleiding van de 400ste ver-
jaardag van Dürer’s biddende handen schiep hij de (bijna twee meter grote) 
sculptuur die u nu op het scherm ziet. Ook een motief met twee handen – maar 
Rodin noemde het “De Kathedraal”. Als je ziet, op welke manier deze twee han-
den naar elkaar zijn toegewend, begrijp je de titel: ze doen aan een plafondboog 
denken die je in gotische kathedralen kunt vinden. Iedereen die ooit zo’n slanke, 
hoge kathedraal binnenliep, weet waar het oog als eerste bijna magnetisch 
naartoe wordt getrokken – naar boven, richting de hemel, naar God. 

Zulke kathedralen zijn zeker prachtige getuigen van het menselijke verlangen naar en de menselijke hoop 
op God. Toch, lijkt Rodin met deze handen te zeggen, heb je geen kathedraal uit steen nodig om bij God te 
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komen. Tenslotte zijn wij toch overal en altijd in staat om met God te praten, jegens hem te klagen, hem te 
vragen, te loven en alles in zijn handen te leggen. Prachtig dat ook Rodin daarbij niet buiten schot houdt, 
dat het gebed ons met andere mensen verbindt: hij liet namelijk twee rechterhanden – van dus twee men-
sen – zijn ‘kathedraal’ vormen. 

Laten wij dus niet alleen in de kerken, niet alleen tijdens de zondagsdienst, maar overal en altijd voor el-
kaar bidden – met handen én met daden. En desnoods zelfs: met woorden. 

Amen. 


