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PREDIKER   1 : 1 - 11 

MATTHEÜS 6 : 25 - 34 

"Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte". (Pred. 1 : 2). 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus ! 

Het heeft erom gespannen, en het heeft niet veel gescheeld of het was helemaal niet 

doorgegaan : Bijna was het boek Prediker niet opgenomen in de verzameling boeken van het 

Oude Testament. Toen de rabbijnen in de eerste eeuw na Christus de verzameling selecteerden 

en samenstelden, stonden boeken als Prediker, Job en het Hooglied te wachten of ze zouden 

worden toegelaten. Maar ook nadat Prediker toen wèl was uitgekózen, uitverkóren om te 

behoren bij de canon, de verzameling van de gezaghebbende boeken in de hebreeuwse bijbel, 

(ook toen) was en nog steeds is er veel kritiek op dit boek, op de verkondiging van deze 

Prediker. Zo ánders, zo eígen, zo'n donkere en pessimistische kijk op het menselijk bestaan, 

zo weinig hoopvol. Wie is Prediker geweest ? Het boek begint met de woorden : Hier volgen 

de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. Dus, wie zou het volgens 

het opschrift geschreven moeten hebben....de zoon van David....en die heette....precies, 

Salomo. Maar nu weten we op grond van de tekst met zijn vele Aramese woorden dat 

Prediker pas op z'n vroegst geschreven is in de derde eeuw voor Christus, terwijl Salomo wel 

zes eeuwen daarvoor geleefd heeft.  

Dat gebeurde wel vaker, dat je je eigen werk ophing aan een grote naam, om dat werk de 

glans en de kleur van die grote, verre koning mee te geven. De wijsheid en de rijkdom van 

Salomo waren en zijn nog steeds spreekwoordelijk. Die achtergrond wil de Prediker ook 

uitstralen. Prediker behoort daarom ook tot de zogenaamde wijsheidsliteratuur in de bijbel.  

We duiken het boek in. In het eerste hoofdstuk van zijn boek lijkt de Prediker de wereld 

vanuit een soort helikopterview te beschrijven. Van een afstand ziet hij hoe de wereld 

doordraait, schijnbaar zonder doel of richting. De kringloop van de seizoenen wordt door 

Prediker gebruikt als een beeld voor de kringloop van het leven. Hoezeer de mens ook ergens 

naartoe wil werken, het is maar de vraag of hij werkelijk ergens komt. Het beeld dat Prediker 

schetst vertoont verrassende overeenkomsten met de film Koyaanisqatsi, gebaseerd op een 

mythe van de Hopi-indianen. De film begint met trage natuurbeelden, gemaakt vanuit een 

vliegtuig, die de schoonheid van de schepping laten zien, nog zonder mensen. Langzamerhand 

komen er steeds meer mensen; de wereld raakt vol. Overal is haast en verkeer dat geen 

richting heeft. De beelden worden versneld afgedraaid, en intussen klinkt hypnotiserende 

muziek van Philip Glass. Alles raast en rent maar door, steeds sneller, schijnbaar zonder doel 

of richting. Een enkele keer blijft de camera hangen bij een gezicht, iemand die stilstaat in de 

massa en in de camera kijkt alsof hij ons aankijkt. Zo iemand zou de Prediker kunnen zijn. 

Iemand die stil blijft staan, kijkt, en zich afvraagt: waarom, waartoe?  

IJdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid, dat is de kern van Predikers verkondiging. Met een 

woordenboek erbij vinden we synoniemen : Alles is uiterlijk vertoon, onbeduidend, doelloos, 



vruchteloos. Ja, de eerste klap in dit boek is een daalder waard. Maar ik heb u voorgelezen uit 

de Nieuwe Bijbelvertaling, en daar staat het na eeuwen van ijdelheid anders vertaald : Lucht 

en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Over deze vertaling is (hoe kan het 

ook anders onder theologen) veel te doen geweest. Omdat het Hebreeuwse woord voor 

ijdelheid hier met twee verschillende woorden wordt vertaald : lucht en leegte. Als je 

hetzelfde woord zou willen gebruiken, kun je vertalen : Vluchtiger dan vluchtig, zegt 

Prediker. Vluchtiger dan vluchtig, alles is vluchtigheid. In het Hebreeuws staat : havel 

havèlíem, alles is lucht, is adem, is damp, leegte. Een soort gebakken lucht, in de betekenis 

van vluchtigheid. In de twaalf hoofdstukken van dit boek wordt het woord maar liefst 38 keer 

gebruikt. Voor Prediker dekken de gebruikelijke woorden de realiteit van zijn denken en 

ervaren niet meer. Hij voorvoelt het andere, hij doorziet de leegheid van zijn eigen taal en 

woordgebruik, maar hij heeft nog geen nieuwe taal om de heilige waarden van de traditie over 

te dragen in de nieuwe tijd die aanbreekt. Dat maakt Prediker heel actueel. Ook in onze tijd 

lijken de oude woorden niet meer aan te spreken. Ze zijn voor velen nietszeggend geworden, 

versleten of hol, maar er zijn nog geen nieuwe woorden. We kunnen goed zeggen wat we niet 

(meer) geloven, dat alles lucht en leegte is, maar wat dan wel?  

De Griekse filosoof Socrates zei het ook al : Hoe meer ik weet, des te minder weet ik. Want 

elk antwoord roept weer tien nieuwe vragen op. Ook voor Prediker : elk antwoord op zijn 

zoektocht naar wijsheid was als het najagen van wind. Want, zo eindigt het eerste hoofdstuk, 

wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. 

Het enige dat blijvend is in de visie van Prediker is de aarde zelf. Maar de aarde staat 

onverschillig ten opzichte van de mensen. Het opgaan van de zon, het waaien van de wind en 

het stromen der rivieren is niet van de méns afhankelijk. Integendeel, het mensenleven lijkt 

daar eerder aan onderworpen: het leven lijkt dezelfde gang te gaan. In het vervolg van zijn 

boek zoomt Prediker verder op de mensen in, op zoek naar iets blijvends. Dan blijkt het 

bestaan dubbelzinniger. Hier nog niet. Hier tekent Prediker vooral de vergankelijkheid van het 

bestaan. Ja, Prediker, zo beginnen we dan een beetje tegen te stribbelen, ook om de hoop er in 

te houden, ja maar, het dient toch allemaal vast wel ergens toe ? We proberen in de loop van 

de geschiedenis het toch beter te krijgen ? Betere voorzieningen, medicijnen, computers, 

nieuwe vindingen die het leven moeten veraangenamen. Stukje bij beetje zouden we toch naar 

een samenleving moeten groeien, waarin ziekte grotendeels is uitgebannen, waarin zwoegen 

niet meer nodig is, en honger....er is genoeg voor iedereen. Maar nee, volgens Prediker gaat 

dit al generaties zo door. Elke generatie heeft in z'n jeugdige enthousiasme opnieuw z'n 

idealen, gestoeld op vermeend níeuwe, maar vaak in wezen maar al te oude ideeën, in een 

nieuw jasje gestoken.  

Elke generatie kent zo z'n fiasco's en z'n frustraties en teleurstellingen. Wat begint met : Wij 

zullen het eens helemaal anders doen en vooral beter, wil nog wel eens leiden tot vragen als : 

Pap, mam, hoe deed jij dat nou, om het vooral maar niet slechter te laten worden. Prediker 

lijkt wel wat op de hoofdpersoon in het boek van de Franse schrijfster Simone de Beauvoir 

"Alle mensen zijn sterfelijk". Hierin is de hoofdpersoon - in tegenstelling tot wat de titel zegt - 

onsterfelijk. Hij heeft van een toverdrank gedronken, waardoor hij altijd zal blijven leven. In 

feite de wens van vele mensen, de wens met name van vele alchemisten vroeger : het 



vervaardigen van een levenselixir. In het boek van De Beauvoir leeft de hoofdpersoon vele 

eeuwen, en door de wijsheid die hij in de loop van de tijd opdoet, krijgt hij meer en meer 

inzicht in de dingen, wat hem tot een vooraanstaand man maakt. Hij wordt generaal, hij wordt 

koning, hij voert legers aan, leidt volken. Maar steeds blijft het een kwestie van landjepik 

heen en weer, ups en downs, acties en reacties, etc, etc, en in wezen verandert er niets. En 

juist omdat hij dit allemaal gezien heeft, is de moed hem in de schoenen gezonken, elke hoop 

is neergeslagen en hij is even sceptisch geworden als de Prediker. De mens vraagt nauwelijks 

naar de zin van al z'n gezwoeg. En dat is misschien maar goed ook. Nee, eerder dan naar de 

zín denkt de mens aan het nut, de opbrengst. Heel concreet en realistisch, dat wel. Maar hoe 

staat het met het menselijk lot ? Als het menselijk lot, het welzijn, het geluk, de vreugde om 

het leven, als dat er niet beter op wordt, dan klopt er toch iets niet. Alles is lucht en leegte.  

We worden geboren en we sterven, het ene geslacht gaat, het andere komt, we werken wat àf 

– maar waarom? Wat bouwen we eigenlijk op? Of bouwen we niets op?  

De film Koyaanisqatsi eindigt met chaos. Wat voor Prediker nog een onmogelijke gedachte 

was, dat wijzelf de aarde kunnen laten ophouden met draaien, door klimaatrampen of door 

milieuvervuiling, is voor óns wél mogelijk geworden. Misschien gaat het nu juist daar om. 

Misschien wil Prediker ons dat laten beseffen om vervolgens schoon schip te kunnen maken, 

de zogenaamd o zo belangrijke dingen te relativeren. Laten wij nog eens denken aan de 

tweede zoon van Adam en Eva, Abel. Zijn naam is in het Hebreeuws : havel. Havel, weet u 

nog, betekent : lucht, leegte, vluchtigheid. En het drukke baasje, zijn broer Kaïn, hij doodt 

Abel. Predikers wijsheid zet in met de uitroep : IJdelheid der ijdelheden, lucht en leegte. Abel 

der Abel, alles is Abel. Kaïn moet wéten dat alles, ook hijzelf en alles wat hij doet, dat dat 

Abel, nietig en leeg is. Abel relativeert het hele bestaan. Wie Abel vergeet, vergeet z'n 

relativiteit, wie Abel vergeet kan doorslaan tot extremen, tot dictators en terroristen aan toe. 

Predikers eerste zin is daarom niet alleen maar sceptisch of pessimistisch. Zijn eerste zin is in 

wezen het begin van een diepe wijsheid. In onze tijd zou het zomaar gekund hebben dat 

Prediker versleten werd voor depressief of uitzichtloos pessimistisch. Maar zit er niet iets van 

waarheid in de woorden van de schrijver Marcellus Emants die van mening was dat het 

pessimisme eigenlijk het ware realisme is ?   

De wat afstandelijke blik van Prediker kan ook relativerend werken: ondanks alles draait de 

wereld door, gaat het leven verder. Zijn constatering dat het leven nu ook weer niet zó veel 

voorstelt, kan ook bevrijdend werken: we hoeven niet groots en meeslepend te leven, we 

hoeven geen naam te maken en geen geschiedenis te schrijven.  

Het boek Prediker is ontnuchterend realistisch, maar het geeft ook uitzicht. Wij mensen, wij 

houden graag vast aan het beeld van de ideale wereld, de samenleving waar alle mensen 

zonder haat of oorlog of misdaad rustig en gelukkig met elkaar zouden kunnen leven. Maar 

het beeld van zo'n ideale wereld moeten we loslaten, want zo zal het nóóit worden. Als er één 

ding is dat de geschiedenis ons leert dan is het dit : uitgroeien tot een vreedzame samenleving 

waar alles vanzelf gaat, nee, daar hoeven we niet op te rekenen. Maar is het zo erg dat we daar 

niet op kunnen rekenen ? Is dat nu heus het hoogste : een wereld waar het goede vanzelf 

zegeviert ? Ik geloof het niet. Ik geloof dat het leven op deze wereld goed is zoals het is - met 



zijn eeuwige strijd om het hogere - een strijd die misschien door sommige mensen verloren 

wordt, maar die gewonnen kán worden. Ik persoonlijk geloof niet in een ideaalstaat, maar ik 

geloof wel in de geweldige krachten van ieder mensenleven, in de grootheid en eigenheid van 

ieder mens. Prediker heeft weet van de kleinheid, de betrekkelijkheid van mensen. Prediker 

heeft daarmee een verwantschap met wat gezegd wordt in Psalm 72  – beide teksten staan op 

naam van Salomo: ‘Voor kleine mensen is hij bereikbaar,hij geeft hoop aan rechtelozen.' In 

deze vertaling van die woorden uit de psalm (van : Huub Oosterhuis) is dat ‘hij’ dubbelzinnig. 

Hij, dat is zowel God, als de koning die regeert in zijn naam. Beide teksten drukken íets uit 

van de geheimzinnige – in Prediker bijna letterlijk ‘onnoembare’– aanwezigheid van God. 

Zoals het ook verwoord staat in lied 275 (Liedboek 2013) : “Heer, onze Heer, hoe zijt Gij 

aanwezig. En hoe onzegbaar ons nabij”. Dààr gaat het om : God, aanwezig en ons 

bemoedigend, ondanks alles.                         AMEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


