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OPENBARING 21:1-7

“Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen”  (Openb. 21 : 4a).
Gemeente van onze Heer Jezus Christus !

Het laatste boek van het Nieuwe Testament, het boek van de ziener Johannes, eindigt met een
visioen dat hij had over de toekomst van de aarde....Hij zag een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde, waar geen dood meer is, geen verdriet, geen rouw...Met zo’n troostend en hoopvol
visioen eindigt onze bijbel. Dat de tent van God bij de mensen zal zijn. Dat is een toespeling
op de Hebreeuwse Schechina, de inwoning van God in deze wereld en bij ons mensen. Die
inwoning is ongeveer hetzelfde als wat wij noemen de Heilige Geest. Johannes stelt hier de
‘bruid’, het nieuwe Jeruzalem, gelijk met de Heilige Geest. En hij geeft aan : Dat het eens
goed zal zijn. Een visioen niet geschreven in hersentaal, maar in hartentaal. Niet om te
verklaren, maar om naar toe te leven, om je aan toe te vertrouwen. Johannes ziet met de ogen
van zijn hart, vanuit het verlangen van zijn ziel. Hij geeft het tedere beeld van God die als een
moeder haar huilend kind op schoot neemt en liefdevol z’n tranen afdroogt. God ziet de
tranen, is bewogen met ons verdriet. Zo nabij...hij legt zijn hand op ons, en zal alle tranen van
onze ogen wissen. Leven zonder tranen...dat betekent dat er niets meer zal zijn wat het leven
kapot maakt. De bronnen van leven blijken sterker te zijn dan de ogen vol tranen. Een
eeuwenoude belofte, gelegd in de harten van mensen die weten van dood en verdrukking, en
van de bevrijding daarvan. Zo nabij is God-met-ons.

En dat brengt ons bij het gedicht Kom met mij in de leegte van Yves Klein (1928-1962). In
1966, vier jaar na zijn vroegtijdige dood, noemde een kunstcritica hem ‘het meest invloedrijke
lid van de Nouveaux Réalistes’. Deze groep werd in 1960 in Milaan opgericht. Met een zekere
regelmaat organiseerden zij exposities. Hun werk betekende zeker geen breuk met de
moderne kunst uit de eerste helft van de 20° eeuw. Ook oudere stromingen werkten erin door.
Alledaagse voorwerpen vormen de basis voor b.v. de in blauwe verf gedrenkte sponzen van
Yves Klein. In zijn gedichten zocht Klein naar een manier om le Vide (de leegte) weer te
geven. Dit was voor hem een manier van zijn zonder invloeden van buitenaf. Een neutrale
plek waar je aandacht kunt geven aan je eigen gevoel om dat te scheiden van wat je van
buitenaf krijgt opgelegd. Hij probeerde dat te cre€ren door iets concreets te maken : een
schilderij, een boek, een muziekstuk, een gedicht, en dat dan te ontdoen van wat deze dingen
kenmerkt. Een boek zonder woorden, een schilderij zonder atbeelding, een muziekstuk zonder
muziek, een gedicht zonder woorden. Hij wilde dat zijn werk die leegte liet zien : een idee zou
je als kijker, als lezer, als hoorder zo tegelijkertijd moeten kunnen voelen en begrijpen. Zo ook
in dit gedicht de band tussen God en de mens, die op weg naar het einde van de wereld steeds
breekbaarder, steeds ijler wordt. Om uiteindelijk te dromen van de oneindige liefde tussen
God en mens, een liefde die juist in de afgrond, in de leegte zijn meest concrete vorm krijgt,
zodat je deze band ten volle kunt beleven en begrijpen.



Vanuit die band tussen God en mens is het leven vol te houden. Dat drukt ook Johannes ons
vandaag op het hart door het geloof dat bevrijding van pijn en van verdriet in het verschiet
ligt. Dat niemand zomaar verloren gaat. Laten we ons daarom toevertrouwen aan de gedachte,
dat wie met tranen zaaien, met gejuich zullen maaien. Laat de leegte, laat het stil zijn in zijn
waarde. Als zaad in de donkere aarde, en het zal ontwaken, het zal groen worden. Daarvan
zullen wij met elkaar zingen. Moge het zo zijn.

AMEN.

Bij deze overdenking hoort het onderstaande gedicht :

Kom met mij in de leegte

Steeds wanneer ik aan U denk
droom ik van onze vakantiedagen
toen wij, de armen om elkaar geslagen
de wegen volgden.

Herinnert U zich nog

hoe ons pad steeds lichter werd

en alles begon te verdwijnen

de bomen

de bergen

de zee

en ook de bloemen

rondom ons was niets

opeens eindigt ook de weg

we staan aan het einde der wereld.
Zullen we teruggaan?

Nooit.

Kom met mij in de leegte

want U, U droomt toch ook

van de leegte, onze oneindige liefde
ik weet dat wij zonder een woord te spreken

ons zullen storten in de afgrond



die onze liefde redt
de leegte wacht op onze liefde
zoals ik U elke dag verwacht.

Kom met mij in de leegte.

Yves Klein (1928-1962),

vertaald door Gerard Reve



